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Lieve familie, 
 
Voor jullie toch weer een nieuwe familiekrant. Ron, Corinne & Deveney 
hebben bedacht dat het toch wel heel leuk was. Niet meer ieder kwartaal maar 2x per jaar. Een 
zomeruitgave begin Juni (deze keer dus iets wat verlaat, dat begint al goed hahhahah) en een 
winteruitgave begin December. 
 
                                                                                      
 
 
 
 
Dus alles wat je te melden hebt kun je sturen naar Ron, Corinne of Deveney, we kunnen niet 
garanderen dat alles er direct de eerste keer in zal staan, dit omdat we anders snel door onze 
ideeën heen zijn en hebben we altijd alvast wat klaar staan.  

                                                                            
Dus wil je eindelijk je lekkerste recept delen met ons allemaal zodat niet jij iedere keer de pineut 
bent met maken, stuur het in, wie weet verrast een ander je dan volgende familiedag met een 
uitvoering van jouw recept! 

                                                            
 
Om kosten te drukken kunnen we het deze helemaal digitaal doen, maar misschien vind 
iedereen het wel leuker om de gedrukte vorm te ontvangen, ik in ieder geval wel. Laat je mening 
hier weten zodat we kunnen doen………meeste stemmen gelden! 
 
 
                                                                           
 
 

 

 

En het logo, de Kraai. De boodschapper van de goden! 
Doe zijn naam eer aan, wees een kraai en stuur je boodschap van de goden aan onze redactie. 
Ons e-mailadres is redactie@bossenbode.nl en kijk eens op de website http://www.bossenbode.nl 

 

mailto:redactie@bossenbode.nl
http://www.bossenbode.nl/
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Familierecepten  

 

ingezonden door Corinne, mijn roti  
Een kookwonder ben ik niet maar ik durf van mezelf wel te zeggen dat mijn ROTI altijd zeer 
geliefd is. Als aftrap van de rubriek familierecepten (die kunnen we misschien nog wel eens gaan 
bundelen) kom ik met ROTI 

Ik gooi het er maar gelijk uit, ik maak het me makkelijk hahahha, bij onze Turk op de 
Goeverneurlaan kun je kant en klare rotipannekoeken kopen per 3 in een pakje 3 euro, hij heeft 
op aardappelbasis en op gele erwten, die met erwten vinden wij het lekkerst. Bovendien 
verkoopt hij ook nog eens kant en klare en gewassen kousenband in het vriesvak….hoeveel je er 
in doet moet je zelf maar kijken of je houdt van veel groente of niet, ik gebruik ongeveer een half 
zakje per keer. 

Ik kook de aardappelen gewoon zoals altijd en 
schep het prutje er pas op het bord op, dit omdat 
anders veel kruim komt in de roti prut.    

Roti voor 4 a 5 personen 
Kilo kipfilet (of pootjes als je dat lekkerder vind) 
(beetje zout en peper) 
Anderhalf pond krieltjes (gewoon koken) 
3/4 grote uien gesnipperd 
kousenband 
2 blokjes kippenbouillon 
MASALA kerrie (ruim gebruiken) 
1 theelepel komijn kruiden 
1 theelepel koriander 
2/3 theelepels knoflook (ik heb altijd die potjes gehakte 
knoflook) 
Sambal, nu is dat natuurlijk heel persoonlijk ik heb 
altijd de heetste (surinaamse) en gooi daar flink wat 
van in, misschien wel 3 of 4 eetlepels, maar dat moet je 
gewoon al makende steeds proeven hoe pittig je wilt. 
Een heel pakje bakboter 
Later water bij gooien om een lekker prutje te maken 
(kopje/bekertje) 
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Rubriek met de laatste nieuwtjes 
 

Ron & Corinne de familie krant wel heel erg mistten  

We daarom besloten hebben deze nieuw leven in te blazen 
Wij er vanuit gaan dat iedereen daar net zo blij mee is 
Wij er dan ook vanuit gaan dat iedereen zo nu en dan zijn steentje bijdraagt 
De familiedag is om van te genieten, genieten en nog eens te genieten 
We blij zijn met alle herinneringen die we samen delen 
We mogen terugblikken of zelf vooruit mogen kijken 
 
Karin gek is op funshoppen 
En dat een wit druivensapje haar wel heel erg goed smaakt 
Haar glas ALTIJD halfVOL is 
Zij het jammer vind dat Tarzan nog steeds haar all-in resort niet heeft aangedaan 
Damien zijn held toch echt de wielrenner Peter Sagan is. 
Hij zeker nog nooit een ritje met Ron heeft gefietst 
Wij eens goed gaan kijken of die ook niet eens de tour kan doen 
Wij reuze trots zijn op Ron, en dat we allemaal wel weten waarom 
 
Leo & Nick nu toch echt eigen baasje zijn 
Zij keihard werken en dat Gino zo nu en dan ook zijn steentje bijdraagt 
Yessica en Nick een super leuk huisje hebben  
Melanie en Robin ook hun eigen stekkie hebben 
We nu dus duimen dat Rowena en Awi ook dat geluk snel mogen ervaren 
Henk en Nel wel errug vaak op vakantie gaan 
We ze dat allemaal heel erg gunnen 
Willem, net als oma, het verhuisvirus heeft 
Hij nu een jaar op een nieuw stekkie zit maar er toch al aan denkt te verkassen 
Michel sinds kort zijn eigen gewassen verbouwd  
We dus onze eigen boer in de familie hebben 
Belinda onlangs de schoolbanken in is gegaan en cum laude is afgestudeerd 
 
 
 
 
 
 
Ton & Madelein de eerste generatie nieuwe oma en opa worden 
We er liever 100 nieuwe familieleden bij hebben, dan er 1 moeten verliezen 
Melanie en Robin op gebarentaal gaan 
Dat heel handig is omdat we kunnen garanderen dat oost-indisch doof in de genen zit 
Barend Bos deze keer met meer succes is geopereerd 
Hij dus samen met zijn Iloontje weer veel meer op stap kan 
Zij daardoor met Timo veel leuke dingen kunnen doen 
Mariska weer aan haar knie is geholpen en dus voorlopig niet de dansvloer onveilig kan maken 
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Arwin en Gino de sportschool bijna iedere dag onveilig 
maken 
Zij al echt GROTE kerels worden (ja zo noemen ze gespierd 
nu eenmaal) 
Gino hard zijn best doet om marinier te worden 
Hij voor de eerste test reeds geslaagd is 
Corinne & Leo daar heel blij mee zijn, het geluk van je 
kinderen tenslotte voor alles gaat 
 
 
Rinus soms wel 125 vissen vangt op 1 dag 
Karin en Corinne er een nieuwe collega bij hebben 
Dat dat Sandrine is 
Deveney dit jaar naar de middelbare school gaat 
Wij alweer duimen dat de nieuwe generatie die hersens ook 
echt gaat gebruiken 
 
 
 
 
 
Kitty & Ron ieder jaar meegaan als vrijwilliger voor de 
ROPARUN 
Dit een non-stop estafette loop is van Parijs naar Rotterdam 
Het geld is bedoeld om projecten te financieren om het leven van kankerpatiënten zo goed en 
aangenaam mogelijk te laten verlopen. 
Wij als geen ander weten hoe 
belangrijk dit is 
Ik jullie daar volgend jaar allemaal aan ga 
helpen herinneren 
Ik ontzettend veel respect voor hen 
heb 
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Puzzeltijd 
Zoek aan de hand van de beschrijvingen, de juiste personen erbij! 

T R S J C R M D T N M T J X X M X Q N 

A O I V O Q R E N A T L L P M T Z T T 

N B N M R T N N N I N T L W R J N D T 

T I N G I N O I K T R T Y E N E V E D 

E N E Y N Y C S Y J G A E V O M I T B 

I T D M N K Q E P Y N B K N T J T B P 

L S A N E B M A D E L E I N E T O N D 

O J A N M Q D N E R A B E M O L J P L 

N M V N T E I N A L E M N N A V N O R 

A I E Q D E G A R O W E N A W T Q N Z 

N Q W H V R G Y K D J L T I R L V A Z 

T Z X A E D I E E S W L M A A O L O Q 

X B K X A N M N R S I Y N D C Q N M R 

Z B T M R I K S E D S R N I L J Y I D 

K Q I G C D U U T B A I A T W V Z Z Z 

D E L H W D O N L N L T C M L R G W N 

N M E D X D E I V E R N J A L N A Y Y 

Y L Z N J M L R B R M K M Q T P L G M 

 

Wie is??? 
(brom)Fietsensloper Hardlopende leraar Spookje 

(nu nog) de Jongste Hendrik Jan de tuinman Sportschool 

Accountmanager Kinderzorg Topverslaggeefster 

Alle duiven op de dam Lange Turkije 

Amsterdam Motormuis Uit het oog, maar niet uit ons 
hart 

Boskoop Nieuwe baan Vakantiegevoel 

Computers, computers Pas verhuist Venibo 

Diploma erbij! Pluk de dag Verwarmingstechniek 

Een dag niet gelachen, is een 
dag niet geleefd 

Pompbediende Visserslatijn 

Fietsvakantie Prijzenwinnaar Wat je van ver haalt.... 

Gouwe handen Sparta Wordt al een grote dame 

  Ze komt, ze komt... 

 

De letters die overblijven, die moet je opsparen. 

Daar kan je volgende keer een ingezonden stukje van maken. (daar mag je natuurlijk ook eigen 

letters bij verzinnen) 
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Moppentrommel  

Politiek 
Er komt een man in de hel terecht. De hel blijkt vol te hangen met klokken. De 

ene klok loopt langzaam, de andere wat sneller. De man vraagt aan de duivel: 

"Wat doen al die klokken hier?" De duivel legt uit: "Elke klok hoort bij iemand op 

aarde. Telkens als zo iemand een leugen uitspreekt, loopt zijn klok een minuut vooruit." 

Dan ziet de man een klok waarvan de wijzers als een bezetene draaien. "Van wie is die 

klok?" vraagt de man. "O," zegt de duivel: "die is van Mark Rutte; die gebruiken we hier als 

ventilator."  

Die belgen ook 
Een Duitser, een Amerikaan en een Belg gaan voor tien dagen op vakantie naar 

Bermuda. Ze vragen aan de Duitser hoeveel condooms hij bij zich heeft. "Twintig 

condooms," zegt de Duitser. "Jeetje Mina," is het antwoord, "da's dus twee per 

avond." Dan vragen ze aan de Amerikaan hoeveel condooms hij bij zich heeft: 

"Dertig condooms," zegt de Amerikaan. "Jeetje Mina, drie per avond!" Daarna 

wordt aan de Belg gevraagd hoeveel condooms hij bij zich heeft. "Dertien," antwoordt de Belg. 

"Dertien?", vragen de anderen, "wat een raar getal!" "Ja," zegt de Belg, "meer kon ik er niet 

omkrijgen."  

De Gynaecoloog 
Een gynaecoloog ziet zijn werk niet meer zitten. Hij besluit zich te laten omscholen tot automonteur. 

Na 2 jaar cursus moet hij examen doen. Voor zijn gevoel gaat het perfect en het is dan ook geen 

verrassing voor hem dat hij slaagt. 

Maar hij is wel ontzettend verbaasd over het aantal punten dat hij heeft gehaald, namelijk 200! 

Terwijl iedereen weet dat je maximaal 100 punten kunt behalen. Hij vraagt de examinator om uitleg. 

"Ik heb je 50 punten gegeven voor het correct demonteren van de motor en 50 punten voor het 

correct monteren van de motor. En honderd punten extra, omdat je alles via de uitlaat hebt gedaan."  

Voor onze OV liefhebbers…  
Als een dame in de tram stapt, wil een heer 

opstaan. Ze zegt: 'Ach, blijft u toch zitten, ik 

ben helemaal niet moe, hoor.' Even later het 

zelfde ritueel: de man wil opstaan, maar de 

dame duwt hem met zachte hand weer op 

zijn plaats terug. Ze dringt erop aan dat hij 

blijft zitten. Totdat hij bij de derde poging 

kwaad wordt: 'Hou toch 'ns op met die onzin. Door uw gedoe ben ik nu al twee haltes te ver gereden! 
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Familiedag 
 

Vandaag is het zover! 

Niet alleen een nieuwe familiekrant, maar ook gezellig weer de familiedag. 

Dit keer in de tuin bij Corinne en Leo. 

Natje en droogje 
Allemaal lekkere hapjes meegenomen en een lekker drankje erbij. 

Weer genieten van die overheerlijke zalmsalade en de kippenpootjes, 

cupcakes, wraps met zalm. De lekker kleine worstebroodjes, de 

onvermijdelijke chips, zoutjes, kaas en worst. 

Maar bovenal natuurlijk de zurebommen! 

 

Familiespel 
Dit jaar geen dobbelspel (sorry Yessica), maar gooien we het over een hele andere boeg. 

 

Dit jaar het 30 secondenspel! 
Vijf teams die allemaal tegen elkaar de competitie aangaan om in dertig seconden de woorden te 

raden die op de kaartjes afgebeeld staan. En tussendoor als rode draad, het captainsspel waarbij 

iedere captain weer eens kan proeven aan de oude spelletjes als AardappelPoepen en WaterDragen. 

Na afloop, prijsuitreiking. 
Allemaal een prijsje meegenomen en alle teams kunnen daarna hun prijs 

kiezen. 

Wat zal je winnen??? 

Voor iedereen een verrassing, maar dat het leuke prijzen zijn, dat is wel zeker! 

Na afloop, stinkend jaloers zijn op wat de ander gewonnen heeft. 

Maar gelukkig, naderhand gaan de prijzen van hand tot hand en gaat iedereen 

toch met het leukste prijsje naar huis.  

  

http://www.bing.com/images/search?q=30secondenspel&FORM=HDRSC2
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Van onze razende reporter 
Deveney zal jullie geregeld met een bezoek vereren, dit keer…….. 

In dit familiebladnummer heb ik iedereen deze vraag gesteld 

Wat zijn je herinneringen aan famile en waarom is familie en 
familiedag zo belangrijk? 
Van deze  mensen heb ik een reactie gehad Barend Bos & Ilona Bos,Yessica Pellekooren, 

Ron vd Nat & Belinda Brok. Ik hoop dat ik voor de volgende keer de andere ook  mailtjes 

ook heb met de herinneringen 

 

 

Barend Bos & Ilona Bos zeiden: Het 

lijkt zo makkelijk jou vraag, maar toch 

kunnen we O weinig op papier krijgen. We 

hebben een leuke herinneringen uit 1989 

met betrekking tot Nicky. Hij scheen nog 

nooit  zo stil te hebben gelegen bij het 

verschonen van een luier !! Corinne stond 

er  versteld van. 

Door het overlijden van beide Oma’s Bos, 

viel de familie wat uiteen, door onder 

andere het initiatief van Gerda (JR) werd er 

een familiedag georganiseerd. 

Tevens hebben wij altijd genoten van de 

familiekrant. Het was een hoop werk, maar 

wat een leuk initiatief. We zijn blij dat de 

familiedag er dit jaar weer is, zodat we 

elkaar zien, horen en gezellig spelletjes doen. 
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Belinda Brok wist te vertellen: Mijn allereerste herinnering is dat ik met Oud & 

Nieuw Michel Bos voor het eerst ontmoette 

en daardoor een stukje van zijn familie 

leerde kennen. Een jaar later was het 

natuurlijk weer oud & nieuw en toen had ik 

al veel meer familie leren kennen en was er 

een nieuw familielid onderweg. De meeste 

familie heb ik ontmoet op de familiedag bij 

Gerda, dit vond ik heel erg leukkkk !!! 

De familiedag vind ik belangrijk omdat wij dan bij elkaar zijn zonder dat er weer eens 

iets vervelends is gebeurd. 

Omdat ik zelf niet zo’n goed contact heb met mijn familie (de meeste zijn dan ook al 

overleden) ben ik heeeeeeel blij met deze lieve, gezellige familie B & ik hoop dat wij nog 

heel lang de familiedag zullen vieren. 

 

 

 

 

Yessica van der Walt onthulde: Het Dobbelspel 

met de hele groep blijft een leuke herinnering. Samen 

met elkaar, de hele familie veel lachen en gek doen.  

Mja ja hoe leg ik het uit haha ben nooit zo goed in 

dingen te verwoorden. Juist omdat je elkaar niet vaak 

ziet zijn juist zulke dagen helemaal leuk en zie je 

elkaar niet alleen met de minder leuke dingen. 

Familie is belangrijk, heb je toch een speciale band 

mee. Vond het ook erg bijzonder toen ik iedereen 

voor het eerst zag mij het gelijk het gevoel gaven erbij 

te horen. 
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Ron vertelde mij: 

Herinneringen...  Ach genoeg! Ik kan nog herinneren dat ik vroeger in De Lage Huisjes 

woonde. Ik woonde er niet alleen. Nee, de hele familie woonde er! 

Mijn beide oma's, de een noemde ik oma Karin samen met opa Bos en de ander oma Bos. 

Om het verwarrend te maken, de ene oma heette geen Karin en ze heetten beiden Bos. 

Maar oma Karin was de moeder van mijn moeder, Martha (en van Karin, ome Barend en 

ome Henk).  Oma Bos was de moeder van mijn vader, Chris (en ook ome Barend, John, 

tante Annie, tante Coby en tante Lenie -die in Engeland woont-). 

En wie voor de een tante Martha was, was voor de ander oma Karin en voor weer een 

ander oma Bos en voor mij was het gewoon Martha, mijn moeder. 

Wanneer we uit school kwamen, of op woensdagmiddag vrij waren, gingen we naar een 

van de oma's. Dan stond er altijd een 

boterhammetje klaar en natuurlijk thee 

drinken. Lekker, met een koekje om te 

dopen. Nu nog kan ik in de Konmar niet 

langs de koekjesafdeling lopen om 

kaneelbeschuitjes te kopen.  

Die heten naar mij, Langetjes. 

Of we kregen een zoen, niet zomaar een 

zoen, nee een negerzoen! Dat mocht je toen nog gewoon zeggen. 

Rond Moederdag extra ouwe kranten ophalen, nee niet voor mijn eigen moeder. Die 

deed niet aan die commerciële onzin. 

Maar voor de oma's. Kregen ze weer een engels kopje voor de thee. Of later een fles 

4711. Die vonden ze zo lekker. En jouw fles was natuurlijk de lekkerste! Later begrepen 

we pas dat we allemaal dezelfde spullen gaven.  Maar iedereen had het gevoel dat hij het 

mooiste kado ooit had gegeven. 

Later op de middelbare school werden we nog altijd opgevangen door de oma's en alle 

ooms en tantes om ons heen waren er ook altijd voor ons. 

Overigens was iedereen in de buurt oom en tante, maar deze waren de enige echte! Joh, 

wat een wereld jeugd heb ik gehad. Ik gun ieder kind zoveel geluk als wij hebben gehad. 

Een volgende keer zal ik eens andere herinneringen ophalen. 

Van tante Karin of zo, die toen nog gewoon Karin was. Ze is nu nog net zo jong als ons! 

Zij paste altijd op ons wanneer onze ouders, ooms en tantes, opa en oma's naar de 

kaartclub waren. En ik weet zeker dat zij zich ook nog herinnert dat Corinne en ik de 

liefste kinderen op de hele wereld waren.  

Toch?  

(of zie ik het nu ietsiepietsie te rooskleurig)  
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Ingezonden stukken 

Een onverwachts kaartje………..wat leuk !!! 
                                                                                             
Een aantal van jullie hebben er wellicht helemaal niks mee, en dat is 
natuurlijk prima, ik spreek in dit geval dus even voor mezelf en dan 
mogen jullie er in de volgende editie op schieten… 
Doordat iedereen het altijd erg druk heeft met ieder zijn eigen gezinnetje 
en we helaas niet meer allemaal dichtbij elkaar waardoor we gewoon eens 
onverwachts bij elkaar binnen vallen, is regelmatig contact niet meer zo van zelfsprekend. Voor 
mij is facebook daardoor de uitvinding van de eeuw want op die manier blijven we op afstand 
toch nog enigszins op de hoogte van elkaars wel en wee. Het is jullie niet vreemd dat ik 
regelmatig worstel met van alles en nog wat, vaak onzin want ik kan nu eenmaal in mijn eentje 
de wereld niet veranderen, soms een dipje en soms duurt die wat langer dan goed voor mij (en 
mijn omgeving) is. 
 

 
 
Dan is er altijd wel iemand die me met grote regelmaat een hart onder de riem steekt en soms 
heel soms komt die dan in de vorm van een kaartje, gewoon bezorgt door de postbode, plof op 
de mat, een lief kaartje. En ik durf wel te zeggen dat ik daar altijd heel blij van word, gewoon 
naast de harten onder de riem op facebook gewoon een ouderwets leuk/lief/opbeurend kaartje. 
Nu heeft niet iedereen alle adressen en niet iedereen vind zo’n kaartje toegevoegde waarde 
hebben maar misschien vind jij dat ook leuk, laat het weten in de volgende editie.  Adressen 
kunnen dan worden opgevraagd bij mij. Misschien telt dit ook wel voor verjaardagen, want die 
worden ook niet meer zo groots gevierd als dat we dat in het verleden deden, of nog wel maar 
doe je dat liever met vrienden, wat prima is natuurlijk. Nog ieder jaar ontvang ik dan een kaartje 
van Tante Ilona en Ome Barend en ook daar word ik dan weer heel blij van. Dus JA ook een 
verjaardagskaartje ontvangen vind ik erg leuk!! 
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Verjaardagstijd 
 

 

 

Heb je nog verjaardagen die we vergeten zijn, geef ze door aan redactie@bossenbode.nl 

In het zonnetje 
Familielid in nood? Iemand hulp nodig? Gewoon een bemoedigend woord? 

Michel en Belinda staan altijd klaar! 

Zelf hebben ze het ook niet altijd even makkelijk, maar toch gaan ze weer 

onzelfzuchtig aan de slag om iedereen die het nodig heeft te helpen. 

Zij verdienen het daarom ook om in het zonnetje gezet te worden! 
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